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i SLAM DÜNYASINDA ŞEHİR PLANI ÖNEMLİDİR. BU PLAN 


İSLAM DÜNYASININ HÜVİYETİNİN VE KİMLİĞİNİN TEMsilcisidir. Bu İslami kimlik ile İslamiyet öncesi şehirciliği ilegünümüzdeki dünya şehircilik anlayışı arasında farklar vardır. Bu yazıda İslam şehircilik anlayışı izah edilirken İslam fıkhının buradaki etkilerini kabul edip ispat eden ve etmeyen Batılı araştırmacıların görüşleri, İslam şehirciliğini ve İslam fıkhının İslam şehirciliğine etkilerini gösteren çağdaş ve güncel kaynaklar, İslam şehirciliği ile Avrupa şehirciliği arasındaki benzerlikler ve farklılıkları anlatacağım. İslam şehirciliği mimarisi ve İslam fıkhının tarihi süreçte ihmal edilmesi, H.11/M.18. yy.dan itibaren Avrupa şehircilik anlayışının benimsenmesi ve sürecin zaman içinde İslami şehir kavramını tartışılır hale getirmesi serüvenini izah edeceğim. İslam şehirciliği fıkhının kurallarını Medine şehri örneği üzerinde anlatacağım. 

İslam mimarisi, İslam fıkhı esaslarına göre oluşmuş ve zamanla insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, insanların hayatlarını huzur içinde yaşayabilecekleri tarzda gelişmiştir. 
İslam fıkhı şehircilikte genel kurallar koymuş, başkalarına zarar vermemek şartı ile özelde insanları serbest bırakmıştır. 
Bu serbestlik ile nakil ve akıl arasındaki ittifak sağlanmıştır. 
İslam şehirlerini incelerken bu şehirlerin kurulduğu zaman dilimlerine gidilmeli ve o dönemin mantığı ve ihtiyaçları çerçevesinde düşünülmelidir. Hz. Muhammed (s.a.v.) 
Medine'yi inşa ederken iç kent “Tıybe, Yesrib” ve dış kent “Medine” planında savaşdurumunu gözeterek ve emniyeti ön plana alarak şehri kurmuştur. Böyle düşünürsek günümüzde şehirleri kurmak için kale ya da sur yapmaya gerek olmadığı, ancak iç kentin Nureddin Mahmut Zengi'nin, dış kentin Selahaddin Eyyubi'nin kalelerinin kurulduğu dönemde ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. 
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Din ve kültür farklılıklarını düşününce, İslam dünyasındaki ihtiyaçlarla Batı dünyasındaki ihtiyaçlar aynı olmadığı için, din ve kültürün gerektirdiği mimari unsurların farklılık göstermesi de doğaldır. Örneğin; İslam dünyasında tiyatro ve heykel görülmezken Batı dünyasında çokça tiyatro görülür. Bu çalışmada çağdaş ve güncel kaynaklar taranarak, haritalar eşliğinde konuanaliz edilmiştir. Ayrıca İslam şehirciliği ve mimarisi fıkhının çağdaş kaynakları araştırmaya ilave edilmiştir. 


BATILI ARAŞTIRMACILARIN 

İSLAM ŞEHRİ İLE 

İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: 

Batılı araştırmacıların büyük bir kısmı İslam şehirciliğinin fıkhını kabul etmezler. Bunun için İslam şehirciliğini Batı Şehirciliğinin görüşleriyle anlatmışlardır. İslam döneminden önce Grek ve Rum şehirleri bulunmaktadır: İslamiyet'ten sonra Rum ve Bizans şehirleri devam etmiştir. ABD kurulduktan sonra Müslümanlar ABD şehirlerini İslam dünyasına taşımışlardır. Maalesefbazı Arap araştırmacılar Batılı araştırmacıların düşüncelerini alıp İslam şehirleri hakkında yorum yapmışlardır. Tabiiki sömürge dönemi yüzünden Avrupalılar Araplara tesir etmişlerdir. 

Max Weber, Can L& Mişan ve Belin Hawar, Hamvunda, Setrin, Kulud Kahin, Sauvaget, G. Von Grunebaum, Prak gibi Batılı araştırmacılara göre İslam şehirciliği, Avrupa şehirciliğinden kopyadır. 
İslam ile şehircilik arasında bir alaka yoktur. Bazı Türk araştırmacılar İslam şehirleri hakkında Batılı araştırmacıların düşüncelerini benimsemişlerdir. Batılı araştırmacılar İslam şehirlerinin Batı şehirlerinin aynısı olduğunu iddia ederler. Hâlbuki İslam şehirlerinde mimari yapılar şehir kimliğini göstermektedir. 

Örneğin Medine hicretten önce farklıdır, hicretten sonrafarklıdır. Kurtuba İslam döneminde farklıdır, İslam sonrası dönemde farklıdır. İstanbul 


fetihten önce farklıdır, fetihten sonra farklıdır. Konya, Kayseri birer Selçuklu şehridir. Aynı şekilde Halep Zengiler dönemini yansıtır. İslami dönemde İskenderiye İslami kimliği yansıtır vb. 
İkinci görüş ise İslam ile şehir planı arasında bir alaka olduğunu savunur.Bu görüşe göre İslam şehri demek sadece Müslümanların yaşadığı şehirdemek değildir. Bilakis Endülüs, Mısır, Fas,. 
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metleri diyebileceğimiz “dini muhafaza, aklı muhafaza, nefsi muhafaza, malı muhafaza ve ırzı muhafaza” kuralları- nın teminini esas almışlar ve şehirler bu kurallara göre planlanmıştır. İslam şehirleri kurulurken zamanla nüfusun artmasına ve dolayısıyla ihtiyaca cevap verebilecek mahallelerin ve sokakların kurulmasında bu beş maddeye önem verilmiştir. 
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A (Şek.1) H1/M:7. Yüzyılda Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Şehrinin Haritası 


Irak, Şam, İstanbul, Hicaz, Hindistan vb. 
şehirlerin kütüphanelerindeki yazma eserleri tetkik eden oryantalistler, bu eserlerdeki İslam şehri ile ilgili İslam fıkhı görüşlerinden hareketle şehir planı ile İslam arasında sıkı bir bağ olduğu neticesine varmışlardır. Bu oryantalistlerden birisi Fransız Nekita Alesif'tir. 
Nekita Alesifbir grup oryantalist ile beraber yaptığı araştırmaya “El Medinetü'l İslamiyye” (İslam şehri) adını vermiştir. Bu eserin Nekita Alesif'e ait olan bölümünde İslam şehirciliği ile İslam fıkhı arasındaki alaka anlatılır. Nekita Alesif yaptığı çalışmada şu sonuca ulaşmıştır: İslam fakihleri bir şehir kurulurken öncelikle şehrin kurulduğu mekânın korunmaya ve gelişmeye müsait bir mekân olmasını ve İslam dininde “Mekasıduşşeira” olarak bilinen İslam emir ve yasaklarının hik- 


İspanyalı Basilyu Babon şöyle der: “İslam şehirciliği Fas ve Endülüs'te, coğrafi şartlar yüzünden ayrı malzemeler kullanılsa da şekil bakımın- dan aynıdır. Çünkü hareket noktası İslam hukukudur. Zaman ve mekân değişse bile.” Buradan hareketle İslam şehirciliği fıkhı Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine şehrine göç etmesiyle başlar. Sonra Basra H.14/M.635, Kufe H.17/M.638, Fustat H.21/642, Muaviye ibn-i Hadic'in Tunus'ta kurduğu Kayravan şehri, H.45-46/M.666-668 daha sonra Kayravan'ın yıkılması ile Ukbe ibn-i Nafi tarafından yeniden kurulması İslam şehirciliğinde Hicret ile başlayıp H.55/M.675 yılına kadarki gelişmeleri gösterir. (Şek.1), (Res.1) 


KUR'AN-I KERİM'DE MEDİNE 

FİZİKSEL ŞEHİRCİLİĞİ: 

Erken İslamiyet döneminde Hz. 
Muhammed'in (s.a.v.) Medine şehirciliğini köklerini Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten almalıyız. Çünkü bu dönemin tarihi Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette kaydedilmiştir. Kur'an-ı Kerim bize erken Medine şehirciliği ve Mescidi Nebevi ile ilgili bilgiler verir. 
Kur'an-ı Kerim ve sünnetteki bilgileri kullanmazsak Hz. Muhammed'in (s.a.v.) 
Medine şehirciliğini bilemeyiz. Bir bakıma İslam Medine'de mekanlaşmış, fıkıh ayetleri Medine'de nazil olmuştur. 





Lİ 


Mahremiyet başta olmak üzere, evlerin ve sokakların nasıl olacağı, mescidlerin nasıl ve kimlerce yapılacağı, beytü'l mal'in nerede ve kimin kontrolünde olacağı Medine'de oluşmuştur. 
Medine'nin Anlamı Nedir? 
Medine yani medeniyet, yerleşim alanı, medeniyet vb. anlamlarına gelir. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) neden Medine ismini kullanmıştır? Çünkü İslam şehrini cahiliye şehirlerinden ayırarak Müslüman kimliğini ve kişiliğini kurmak istemiştir. Bu konu hakkında Allah (c.c.) ona emretmiştir. Başka bir deyişle Medine'yi ayetlerle Allah, sünnetle de Peygamber inşa etmiştir. Bunun için erken dönem Medine'nin şehirciliği 


hakkında Kur'an-ı Kerim ve Sünnet temel kaynaklardır. Nitekim Tevbe suresi 101. ve 120. ayetlerde mekânın kullanımı, mekân insan ilişkisi ile ilgili önemli işaretler vardır. 

Ayet-i kerimelerde ana hatları ile şunlara işaret edilir: Çevrenizdeki yerlerdeki Medine'nin çevresindeki kabilelerden bedevilerden münafıklar olduğu gibi Medinelilerden de münafıklığa cüret edenler, münafıklık edip duranlar var; sen onları bilmezsin, biz biliriz. Onları iki kere azaplandıracağız da sonra pek büyük bir azaba uğratılacaklar. Medine halkının ve onların 





A (Res.1) H/M.7. Yüzyılda Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'sinin Fiziksel Durumu 


çevresinde bulunan Bedevi Arapların, savaş ilânı halinde Allah'ın Resulü'nden geri kalmaları, şahsen onun nasıl savaş hazırlığı yaptığına bakmadan, onun hayatını korumaya almadan kendi canlarının derdine düşmeleri olacak işdeğildir. Çünkü onların Allah yolunda, İslâm uğrunda bir susuzluğa, bir yorgunluğa, bir açlığa katlanmadan, kâfirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmadan ve düşmana karşı bir başarı kazanmadan, kendi sevap hanelerine, hâlis niyet ve amaçlarla İslâm esaslarını, İslâmi düzeni hayata geçirme, hayırlı, bilinçli, mükemmel, câri-kalıcı bir sâlih amel sevabı yazılmaz. Allah iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve 


kamu vicdanının emirlerini, devamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatlarına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan Müslüman askeri erkânının, ordunun ve idarecilerin, Müslümanların mükdfatını zâyi etmez. 
Tevbe suresi 101. ve 120. ayetler “Havleküm” yani “çevrenizdekiler” kelimesini açıklar mahiyettedir. Şöyle ki: Hem Medine'de yaşayanlar hem Medine surları dışında yaşayan Arabiler “Bedeviler” için Allah Resulü'nden geri kalmak yoktur. Bu açıklamadan Medine dışındaki bedevilerin yaşadıkları bölgelerde yönetimde peygamberimize tabi oldukları ve şehiranlamında Medine'ye ait oldukları açıktır. 

“Münafıklar arasında, Müslümanlara zarar vermek, insanları küfür batağına düşürmek, mü'minler arasına tefrika sokmak, ilk günden itibaren Allah ve Resulüne savaş açmış olan münafıklar bölgeyi gözetleyerek bilgi toplamak üzere, mescidi üs haline getirenler: 

“İyilikten başka bir maksadımız yoktu! 

diyerek yeminler ediyorlar. Allah onların kesinkes yalancı olduklarına şâhitlik eder.”(Tevbe 107) 107. Ayet ise Medine'nin çevresi hakkında bize bilgi verir. Bu ayetten şu sonucu çıkarıyoruz. 
Bu ayete göre Peygamberin onayı ve bilgisiolmadan kimse mescid gibi önemli merkezi bir binayıinşa edemez. Mescid sadece namaz kılınan, ibadet edilen yer değil aynı zamanda Peygamberi ve Allah'ıtemsil eden yerdir. Mescid-i Nebevi Medine devletinin merkezidir. 
Selimoğularının münafikları ise İslam'la savaşmak için Mescid-i Dırar'ı inşa etmişlerdir. 

Mescid-i Nebevi'nin yönetimin merkezi olduğunun en önemli göstergesi ise beytü'l mal'ın oluşturulmasıdır. Tevbe 103. ayet nazil olunca Peygamberimiz (s.a.v.) Mescid-i Nebevi avlusunun ortasında İslam devletinin 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hazinesini (Beytülmal) inşa etmiştir. 
“Onlardan, imanda sadakatlerinin ve kemallerinin ifadesi olan zekât, vergi, ceza, kefaret, sadaka olarak mallarının epeyce bir kısmını (üçte birini) al ki, aldığın mallar onları temizlesin. Bu vesile ile vicdanlarını da arındırsınlar. 
Onlara hayır duada, mallarının bere-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Hristiyan mahalleleri stratejik bölgelerde kurulamaz. Çünkü savaş anında ihanet edebilirler. Dolayısıyla şehir tesadüfen kurulmaz, orada bulunan insanların hukuklarına göre inşa edilir. 

Ahzab suresi Medine'deki diğer toplulukların mekânlarına mahallelerine de işaret eder. Ahzab suresi 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A (Res. 2) Osmanlı döneminde Kahire'nin Hayemiyye Sabatı 


ketlenmesi duasında bulun. Cenaze namazlarını kıl. Senin duan huzura, güvene, rahmete, dostluğa, berekete vesiledir. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.” (Tevbe 103) 

Ahzab suresi 10. ayette ise biçimsel olarak Medine şehri tarif edilir. Bir bakıma Medine'nin bölümleri gösterilir. 
Kuzey ve güney tarafları izah edilir. 

“Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan (vâdinin üstünden ve alt yanından) üzerinize yürüdükleri zaman; gözler yıldığı, yürekler gırtlağa geldiği ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman..." Şehrin kuzey bölümünü Hz. 
Muhammed s.a.v.) hicretten sonra inşa etmiştir. Fakat güney Medine /Yesrib hicretten önce vardır. Peygamberimizin şehrinde Yahudi mahalleleri Müslüman mahallelerinden ayrıldı. Bu dönemden başlayarak İslam şehrinde Yahudi ve 


20.ayette Arabi “Bedevilerin” yerleşim alanlarının, surların dışında, ama Medine'ye tabi olduğu anlaşılır. 
Ahzab suresi 26. ayetteki “Sayasihim” çoğul bir kelimedir. Tekili “Sayas”tır. 
Medine'nin güneyinde yani Yesrib'te Kurayzaoğulları'nın yaşadığı kaleler, ziraatarazileri ve surlar bulunur. Sanki küçük iç kentler gibi. Her bir iç kentte tek bir mahalle bulunur. 

Ahzab suresi 53. ayetise mahremiyet eksenli olarak Peygamberimizin evi başta olmak üzere evleri söz konusu evlerin içeriklerinin nasıl olması gerektiğine işaret eder. Ayette mealen “Ey iman edenler, bir yemeğe davet edilmedikçe, vakitli vakitsiz, Peygamberin evlerine girmeyin. Ancak dâvet edildiğiniz vakit girin. Evde yemeğin pişirilmesi ve hazırlanmasını bekleyerek ayakaltında dolaşmayın. Yemeği yediğiniz zaman hemen dağılın. Sohbete dalarak evi 


dost meclisine çevirmeyin. Bu haliniz peygamberi meşgul ediyor, incitiyor, ama o size bir şey söylemeye utanıyor. 
Allah, hakkı, doğruyu söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından ihtiyacınız olan bir hâceti isterken, evlerine girmeden, kapı önünde durarak isteyin. Bu, hem sizin 





A (Res. 3) Kansu Gavri'nin sabatı Kahire'dedir 


kalpleriniz, hem de onların kalpleri için dahatemiz, daha nezih, kalplere şüphe düşürmeyen bir davranıştır. 
Sizin Allah'ın Resulüne eziyet etmeye hakkınız yoktur. Kendisinden sonra da, ebediyyen onun hanımlarıyla evlenemezsiniz. Bu Allah katında çok büyük bir günahtır.” buyrulur. Bu ayetteki “buyüte-n nebiyyi” ifadesinden Hz. Muhammed'in (s.a.w.) birden çok evi olduğu anlaşılır. Hucurat suresinden de bu mana anlaşılır. Ayetteki diğer bölümde mü'min erkeklerin ve mü'min kadınların birbirlerine zararvermemeleri için uygun olanın bir şey isterken bir perde, bir engel arkasından istemelerini olduğu buyurulmuştur. Bu Müslüman erkeklerin ve kadınların kalpleri için emin bir yoldur. Bu ayetten istifade edilerek İslam mimarisinde Sabatlar (Sokak damları), kadın mahfelleri, meşrabiye ve meşrafiye, haremlik ve selamlık unsurları uygulanmıştır. 
(Res.2,3,4) 

“İçinde kendinize ait eşyanın bulunduğu, şahsi mesken olarak kullanıl- 


mayan, kamuya açık faydalandığınız binalara girmenizde herhangi bir günah, vebal yoktur. Allah sizin iyi veya kötü niyetle, açıkça yaptıklarınızı da gizleyerek yaptıklarınızı da bilir.” (Nur 29) Nur suresi 29. âyette Allah bize Medine müesseseleri hakkında bilgi verir. Bu ayette iki muhatap vardır. Birincisi Peygamberimiz ve Ashab-ı Kiram'dır. İkincisi ise daha sonra gelecek diğer Müslümanlardır. Bu sebeple ayette zaman sınırlaması yapılmamıştır. Burada önemli bir bölüm vardır. Bu bölümde Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Ey Mü'minler her bir müesseseye izinsiz girebilirsiniz. Çünkü bu devlet müessesesi, şahsi ya da özel ev gibi değildir. Her bir kurum resmi işlerinizde size fayda verir.” 


Hz. Muhammed'in (s.a.v.) döneminde bu müesseseler şöyledir: 
m Vakıf kurumu m Adliye kurumu m Beytül mal (maliye kurumu) 
m Darüşşifa (hastaneler) | m Su kurumu (Bi'ru Rume) Rume su kuyusu gibi. Hz. Muham- 


med'in (s.a.v.)döneminde Medine'de yedi tane su kuyusu vardı. 


m Çarşılar (alışveriş kurumları) m Silah kurumu (Savaş anında Müslümanlar silah kurumun- dan silahalırlar.) 
m Yetimhaneler m Ticaret kurumları vb. N 
Nur suresi 58. ayet ise yine mahremiyet ekseninde ev içi ilişkilerin nasıl olması gerektiğini anlatır. Mahremiyetin evin mimarisine nasıl yansıdığının şüphesiz ki en önemli kaynağı butür ayetler ve hadislerdir. Eyiman edenler, meşrü şekilde sahip olduğunuz, üzerlerinde meşrü haklarınız, otoriteniz ve kendileriyle düzgün insani münasebetleriniz olan köle ve câriyeleriniz, sizden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar; sabah namazından önce, öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girmek istediklerinde sizden üç defa izin istesinler. Bu vakitler mahrem halde bulunabileceginiz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında sizin için de onlar için de bir mahzur yoktur. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. 
İşte Allah, âyetlerini, şer'i hükümleri size böyle açıklıyor. 
Allah her şeyi bilir. Hikmet sahibi ve hükümrandır.” (Nur 
58) Nur suresi 58. ayet dolayısıyla Müslümanlar evlerinde büyük ve küçük kapılar yapmışlardır. Aynı vakitte Medine kapılarında aynen öyle küçük kapılar, büyük kapıların içerisinde yapılmıştır. Çünkü sabah namazından önce, öğle vakti ve yatsı namazından'sonrası mahrem zamanlardır. Sabah namazından önce genel olarak halk uyumaktadır. Bir misafir bu vakitte gelse, ozaman şehrin büyük kapısı ya da evin büyük kapısı açılamaz. Küçük kapı (Havha) açılır. Bu şekilde gürültü çıkmış olmaz. Öğle namazından sonra kaylule (yatma-uyku) zamanıdır. Bu sebeple öğle vaktinde de izinsiz ziyaret yasaktır. 
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A (Res. 4) Sihimi evinin kadın meşrabiye ve meşrafiyesi, Islami Kahire'dedir. 





A (Res. 5) Sihimi evinin Havha kapısı İslami Kahire'dedir. 
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A (Şek. 3) Medine ve Yesrib planları 


Yatsı namazından sonra ise Medine'de çalışmak yasaktır. 
İnsanlar yatsı namazını kılarak evlerine döner ve yatarlar. 
İstisna olarak bazılarının işleri yatsı namazından sonra da devam eder, bunlar için özel bir izin vardır. (Res. 5) 

Örneğin, nöbetçi askerler, doktorlar, polis ve benzerlerinin adları ayette “tavvâfüne aleyküm” diye geçer, “devriyeler” demektir. Biz çalışmamızda bu ayetten iki şey öğreniyoruz: Birincisi, Havha (küçük kapı) kuralları, ikincisi ise Medine'nin sosyal yapısı ve kapılarının sistemi. 

“O, ehi-i kitaptan inkârda ısrar edenleri, Müslümanlara karşı savaşmak için ilk defa bir araya gelerek müttefik güç kurduklarında, yurtlarından çıkarıp sürgüne gönderendir. 
Siz, onların direnmeden çıkacaklarını sanmamıştınız. 
Onlar da, kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah, Allah'ın orduları, onlara beklemedikleri, hesap edemedikleri yerden yüklendi; akıllarına, yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki, evlerini, hem kendi 


A (Şek. 4) Hicretten önce Yesrib haritası 


elleriyle harap ediyorlar hem de mü'minlerin elleriyle harabına sebep oluyorlardı. Ey dünyadaki olayları tahlil edip anlayabilen akıl ve basiret sahipleri ibret alın!”(Haşr 
2) Haşr suresi 2. ayetinde Allah (c.c.) atam (iç kent kalesi) mimarisi hakkında bize bilgi verir. Allah (c.c.), Yahudi küçük kale ve mahallelerinin sistemleri ve nasıl yıkıldıklarını da bize haber vermiştir. Beni Nadir Yahudileri Yesrib'ten çıkarıldıktan sonra Medine güney tarafa genişlemiştir. 
Nadiroğulları'nın kaleleri ve evleri Medine alanına girmiştir. 
Bu fetihten sonra Hz. Muhammed (s.a.v.), Yahudiler ihanet ettiği için, güney Medine ile kuzey Yesrib arasında bir sur inşa etmiştir. Bukonu ABD'li oryantalist Barbara Krueger'in Medine ile ilgili çalışmasında resmedilmiştir. (Şek. 2) 

Nadiroğulları'nın kaleleri vardı. Mü'minler bu kaleleri yıkarak kalelerin malzemelerini ve taşlarını almış, güney Medine surlarını inşa etmişlerdir. (Res. 6) 


Allah (c.c.) Haşr suresi 9. ayette Medine'nin tarihi, sosyal yapısı ve diğer adı ile ilgili bilgi verir. Mealen “Bu ganimet malları, daha önce Medine'yi Allah'ın dinine, İslâm'a, devletine yurt olarak hazırlamış ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimselerin, baskı zulüm ve işkencenin hâkim olduğu memleketlerinden, özgürce Allah'a kulluk ve ibadet etmek, güç ve gönül birliği yapmak için hicret edip kendilerine gelenleri sevenlerin, onlara ilâveten verilen ganimet mallarından dolayı gönüllerinde bir rahatsızlık hissetmeyenlerindir. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile, onları kendilerine, birbirlerine tercih edenlerindir. Nefsinin cimriliğinden korunanlar, işte onlar kurtuluşa, ebedi nimetlerle mutluluğa erenlerdir.” 
buyurur. “Vellezine tebevveü'd-dâra ve'l-imâne.” Ayetin bu bölümünden şöyle bir netice çıkardık: “Tebevveu” yani sıfırdan bir mekânda evler inşa edilmiştir. Bu mekânın adı “ed-dara ve'l-iman” yani şu yer sizin için iman yeri olacaktır. Neden? Çünkü yeni şehir inşaetmek yeni dine (İslam'a) inanmakla ilgilidir. Nitekim Muhacirler ve Ensar arasında kardeşliğin kurulması da bunun emaresidir. Dolayısıyla bu ayette Allah (c.c.) bize Medine şehirciliği ile ilgili işaretler vermiştir. (Şek. 3) 

Kaynuka Yahudileri Bedir Savaşı'ndan sonra Müslümanların arasında bir fitne yapmışlardır. Medine anlaşmasını kendiliklerinden bozdukları için Hz. Muhammed (s.a.v.) güney- doğu Medine'den Kaynukaoğulları'nı sürgün etti. Bu şekilde Yesrib'te kalan Kurayzaoğulları'nın kaleleri Medine'ye Yesrib alanlarından güney ve güney- doğu arazileri dâhil olduktan sonra Yesrib şehri tamamen sona ermiştir. 
H.7./M.628 yılında Hayber kaleleri fethedilerek Medine kuzeybatı tarafına genişlemiştir. (Şek. 4) 

Yesrib kelimesinin anlamı nedir? 

Bu konu hakkında bir rivayet vardır. 

“Arap Kenanoğulları'ndan Abil Yesrib 





A (Şek. 5) Peygamberimizin (s.a.v) döneminde Mescidi Nebevi “Ulu Cami” Medine'nin merkezidir. Bütün mahallelerin yolları Mescidi Nebevi'ye ulaşır. 


el-Babili ve onun kabilesi Tibe'de iskân edildikten sonra Tibe şehrinin adını Yesrib'e çevirmişlerdir. Onlar Yesrib'te birkaç iç kent (Atam) sistemi inşa etmişlerdir. Daha sonra Küçük Semidiğ kralı Kahtanoğulları güney Filistin'den Yesrib'e gelip Abiloğulları'nı Yesrib'ten çıkartmıştır. Bu dönemde MÖ 586 yılında bazı Yahudi kabileleri Nebukadnezzar'dan Yesrib'e kaçmışlar, bu tarihten sonra diğer Kahtanoğulları (Evs ve Hazrec) Arim seli dolayısıyla Yemen tarafından Yesrib'e göç etmişlerdir. Araplara göre Yesrib “kınamak” demektir. Yahudiler Yesrib'e iskân edildikten sonra Yesrib'in anlamını Kumar'a çevirmişlerdir. 
Güney Suriye'de bir Bizans sütunu bulunmaktadır. Bu sütun üzerine Bizanslı İstefan, Yesrib adını yazmıştır. Bize göre bu Bizans kitabesi çok önemlidir; çünkü Yesrib insanları bu sütunun olduğu taraftan ticaret için Şam'a gelmişti. Müslim'in Sahih'inde Medine bölümünde Cabir b. Semre (r.a.) şu hadisi rivayet etmiştir: Hz. 
Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Allah (c.c.) Medine'yi tabe olarak isimlendirdi.” Yani arazisi güzel, insanları güzel, orada din güzel anlamında. Bu rivayetlerden şu sonucu çıkarıyoruz: Medine'nin ilk adı Tabe'dir. Kenanogulları Babil şehrinden Tabe'ye göç 


ettikten sonra Tabe'nin adını Yesrib'e çevirdiler. Daha sonra Yahudiler güney Filistin'den Medine'ye göçünce sadece Yesrib adını kullandılar. 

Yesrib şehri Yahudilerin gelmesiyle bir kumar merkezi haline geldi. Yesrib'in kelime anlamı kumardır. Bu sebeple Hz. Muhammed s.a.v.) hicretten sonra şehrin kuzey tarafında Medine şehrini kurmuş ve adını da Medine koymuştur. 
Yahudiler Yesrib'e göç ettikten sonra kumar ve kadınlar vesilesiyle Arap Kenanoğulları'ndan atam kalelerini satın adılar. Daha sonra bu kalelerin duvarlarını sağlamlaştırdılar. Haşr suresi 14.ayette Yahudilerin kendilerini kalın surlarla çevrilmiş kalelerde koruyarak savaştıkları anlatılır. 


Önemli Noktalar: 

H.1/M. 622yılında Hz. Muhammed (s.a.v.) Yesrib'e hicret ederek Mescidi Nebevi'yi kurup Medine'yi kuzey Yesrib'te inşa ettirmiştir. (Şek. 5) 

H.2/M. 623 yılında Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) Kaynukaoğulları'nın kalelerini fethetmiştir. Bu sebeple Medine güneydoğuya genişlemiştir. 

H.4/M. 625yılında Nadiroğulları'nın kalelerini fethetmiştir. Bunun için Yesrib çarşısı ve güney Yesrib alanları Medine alanına dâhil olmuştur. 
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A (Res. 7) Hayber Atamları 





A (Şek. 6) Mescidi Nebevi'de 
Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Abu Bakir ve Hz. Ömer mezarları. 


H.5/M 626 yılında Kurayzaoğulları'nın kaleleri fethedilmiştir. Bu fetih sebebiyle Yesrib alanıtamamen Medine alanına dâhil olmuştur. 

H. 7/M. 628 yılında Hayber kaleleri fethedilmiştir. O yüzden Medine kuzeybatı tarafına genişlemiştir. (Res. 7) 

Kurayzaoğulları'nın kaleleri fethedildikten sonra Küba'daki iç kent kaleleri Medine'ye dâhil olmuştur. 

H.11/M. 632yılında Hz. Muhammed (s.a.v.) vefat etmiştir. (Şek. 6) 

Yahudiler hicretten önce Yesrib'te 59 
atama (iç kent kalesi) sahipti. Bu 59 iç kent kalesini hem Kenanoğulları'ndan kumar ve kadın ticareti ile satın almışlar 








A (Res. 8) Muhacir ve ensar Medine'nin atamları. 


hem de Babil mimarisi üslubu ile inşa etmişlerdir. 

Yesrib'te Kahtanoğulları'na ait 13 
atam (iç kent kalesi) vardır. Yani Hz. 
Muhammed (s.a.v.) Yesrib'e hicret etmeden önce Yesrib'te 72 atam vardı. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) Yesrib'e hicret ettikten sonra kuzey Yesrib'te sıfırdan Medine'yi inşa ettirmiştir. Muhacir ve ensar Medine'de 56 tane atam inşa etmişlerdir. Bu atamlar birbirine bağlanarak Medine'nin meydanına uzanırlar. 
(Şek. 3, 5); (Res. 8) 

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine şehirciliğinin ana hatları da şöyle özetlenebilir: 

Medine'nin ortasında daire şeklinde meydan kurulmuştur. 

Bu meydanda Ulu Cami (Mescidi Nebevi) ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) 
evleri bulunmaktadır. 


Her bir atam (iç kent-mahalle) tarafından meydana ve Mescidi Nebevi'ye yol çıkar. (Şek. 5) 

Medine'de ana pazar cuma günü kurulur. Bu cuma pazarı hakkında Allah (c.c.) Cuma suresinde şöyle buyurdu: 

“Ey iman edenler, cuma günü namaza çağrıldığınız zaman, hemen Allah'ı zikre, namaza, Allah'ın övünç kaynağı kelâmıyla ilgili açıklamaları dinlemeye, Allah'a şükretmeye koşun. Çarşılardaki, pazarlardaki alışverişi, ticari faaliyeti bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.”(Cuma 9) 

Her bir atam içinde özel bir açık çarşı bulunur. 

Atam iç kent mahalleleri Medine meydanının çevresindedir. 

Medine hakkında Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Her kim Medine'ye Yesrib derse Cenab-ı Allah'a istiğfar etsin. O Tabe'dir, o Tabe'dir.' 
İmam Ahmet ve Ebi Yala, Mecmaül zevaid, Hadis No:300/3. 

Abdullah b. Ömer (r.a.) şöyle rivayet etmiştir. Hz. Muhammed |s.a.v.) 
Hayber iç kent kalelerini fethettikten sonra Ashabı Kiram'a şöyle buyurdu: 

“Kesinlikle Medine'nin atamlarını yıkmayınız. Bu atamları bırakınız. 
Çünkü bu atamlar, Medine'nin ziynetidir.” Bu hadisi şerifi Müslim'in sahihinde Sad, Zeyid b. Sabit ve Ebu Saidrivayet etmişlerdir. İbn-i Hacerul Askalani, Fethül Bari fi Şerhil Buhari, Babu Fedailil Medine (Medine'nin faziletleri bölümü) Hadis No: 1768, Kahire, 1986, 5.99. 

Medine'nin atam isimleri: 

Güney Medine'de Ahbaş Atamı (Anifoğulları'nın iç kent kalesi) bulunur. 

Güneybatı Yesrib'te Küba Atamı bulunur. Daha sonra bu atam Medine'ye dâhil olacaktır. 

Miskeoğulları'nın atamı doğu Medine'dedir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanında Medine'deki bazı inşaat faaliyetleri: 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Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine'de açık çarşı ve bayram namazı alanını (Musalla el-iyd) yaptırmıştır. 

Misafirhane, Ramle bintü'l Haris'in evinde kurulmuştur. 

Kuzey Medine'de Hendek Savaşı olduğuçin hendek kazılarının arkasında kuzey Medine surları inşa edilmiştir vb. 
(Kuzey Medine'de1200 m. uzunluğunda sur inşa edilmiştir.) (Şek. 3) 

Hz. Muhammed (s.a.v.)döneminde Mescidi Nebevi'nin inşaat faaliyetleri: 

Mescidi Nebevi Hz. Muhammed 
s.a.v.) dönemine aittir. H. 1/M. 622 
yılında Medine'nin meydanında inşa edilmiştir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) hicretten sonra Mescidi Nebevi'yi Beni Neccar (Neccaroğulları) arazisinde inşa ettirmiştir. Mecsidi Nebevi dikdörtgen planıdır. 

Mecsidi Nebevinin duvarları hurma ağaçları ve kerpiç ile inşa edilmiştir. 

Kıble duvarında mihrab yoktur, ama enza (yarım mihrab) vardır. 

Mescidi Nebevi'de ilk kıble duvarı kuzey cephesinde idi. Kıble tahvil edildikten sonraki kıble duvarı ise güney cephesindedir. (Şek. 7) Çünkü İslam'da ilk kıble Kudüs'e, Kuzey Medine şehrine doğru idi. İkinci kıble ise Mekke'ye, Güney Medine şehrine çevrilmiştir. 

Mescidin kuzey tarafında zülle (gölgelik, revak) yapılmıştır. Arâbistan'da iklim çok sıcak olduğu için gölgelik yapılmıştır. Emevi Devleti.döneminde bu gölgelik,revak şeklinde yapılmıştır. 
Gölgelikte iki bölüm vardı: Birincisi dam, toprak artı saman karışımından yapılmıştır. İkincisi ise sütunlar, hurma ağaçlarından yapılmıştır. (Res. 9,10) 

Gölgeliğin altında kıble yönünü gösteren bir kargı varmış. Yabancı biri gelse, cami kalabalıkken namaz kılmak istese, sâdece kargıyı görerek kıble hangi tarafa bilirmiş. 

Peygamberimiz Allah'ın izni ile kıbleyi kuzey Kudüs tarafından güney Mekke tarafına değiştirmiştir. Bunun için Hz. Osman (r.a.) döneminde mihrabınüzerine şu ayet yazılmıştır. Allah 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> A (Res. 10) Mescidi Nebevi'nin gölgeleri ve hurma ağacı sütunları. 


PN 


'y N p i ie m 
| yle | 


| , 
bağ ayi , li İT 

” ai 
“ri 


I.Rahmet Kapısı 2. Osman Kapısı O 3. Güney Kapısı Oo 4. Ayşe Kapısı 
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8. Sevder.a. Evi J. Suffa 10. Kuzey Kapısı 





A (Şek. 7) Mescidi Nebevi dikey planı." 


v 


http://ankara.hayatvakfi.org.tr/2018/01/21/islam-sehirleri-seminerleri-12-medine-semi- neri-gerceklestirildi 


DİĞSİĞİNİİN ŞEHİR I Dosya | Fıkıh Çerçevesinde İslam Şehirciliği ve Medine-i Münevvere 


© har 


DÜŞÜNEN ŞEHİR | Dosya | Fıkıh Çerçevesinde İslam Şehirciliği ve Medine-i Münevvere 


© 
N 


ü i gz” dj - mmm gi 


ekl) LYNN 


di Prasın Sauvaseti 


— : 1 A - 





A (Şek. 8) Mescidi Nebevi yatay planları. 


(c.c.) Şöyle buyurdu: “Biz senin yüzünü göğe doğru çevrilmekte olduğunu, yücelerden haber beklediğini biliyoruz, görüyoruz. İşte şimdi, seni,memnün olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. 
Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına, Kâbe'ye çevir. Siz de ey mü'minler, nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa doğru çevirin... (Bakara 144) 

Peygamberimiz (s.a.v.) fakir Müslümanlar için Mescidi Nevbevi'nin avlusunun doğu ve batı taraflarında iki tane gölgelik yaptırmıştır. 

Böylelikle Mescidi Nebevi dikdörtgen planlı olmuştur. İlk yapıldığında kare planlıydı ve dört tane gölgelik bulunmaktaydı. Avlunun ortasında Beytül-Mal inşa edilmişti. (Şek. 8) (Res. 9, 10) Mescidi Nebevi'nin batı tarafında peygamberimizin evleri vardı, Hz: Muhammed'in (s.a.v.) evleri 
ile Mescidi Nebevi arasında mesafe 3 
metreidi. Mescidin kuzey, doğu ve batı cephelerinde üç tane kapı vardı. (Şek. 
7), (Res. 9,10) 
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MESCİDİ NEBEVİ MİNARESİ: 

Hz. Muhammed |s.a.v.) ezan için Mescidi Nebevi'nin damının güneybatı tarafında dikdörtgen bir oda inşa ettir- 


«miştir. Daha sonra Hz. Muhammed'in 


(s.a.v.) hayatının son döneminde Hz. 
Hafsa annemizin evinin üstünde bir dikdörtgen oda inşa ettirilmiştir. Bu erken İslam minaresidir. Hz. Ömer ve Hz. Osman (r.a.) dönemlerinde bu minare gelişecektir. Oryantalistler minare hakkında “İlk İslam minaresi Emevi Devleti'ne aittir. Şam Ümeyye Ulu Camii'nde Bizans tarzı ile inşa edilmiştir.” 
demişlerdir. Bu bilgi doğru değildir. 

Hücre-i Saadet Kubbesi: Yeşil Seramikler İznik'ten; 

“Mescid-i Nebevi'nin bu dönemde vakıf kurumu, adliye kurumu ve maliye atigülenMisfaysilinnr li Ko)çiriderNizrllil göstermiş olduğunu söylemek yanlış olmaz” diye ifade eden araştırmacılar; 


Mescid-i Nebevi içerisinde hiç şüphe- 


siz en değerli kısmın Hücre-i Saadet olduğunu da belirtmişlerdir. Bu bölüm Peygamber Efendimizin eşi Hz. Aişe (r.a.) validemizin odasının olduğu 


bölümdür. Şu an Mescidi Nebevi'de Hücre-i Saadet olarak zikredilen bu bölümde Peygamber Efendimiz, (s.a.v) Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in kabirleri bulunmakta. Hücre-i Saadet Kâbe'ye benzememesi ve insanlar tarafından tavaf edilmemesi için üçgen şeklinde yapılmış, daha sonra tarihsel süreçte beşgen ve dikdörtgen şekillerini almıştır. Tarihimiz açısından önemli bir bilgiyi paylaşan İslam sanat tarihçileri 


“Mescidi Nebevi'nin kubbesi, Osmanlı 


Padişahı IV. Murat tarafından Kütah- ya'dan götürülen yeşil seramiklerle 

kaplanmıştır. Osmanlı Devleti'nde 

birçok padişah Mescid-i Nebevi'nin 

minberine ve minarelerine de ayrı bir değer vermişlerdir.” diyerek Osmanlı izlerini tekrar vurgulamıştır." 

Mihrap; Mescid-i Nebevi'nin kıble duvarında, ses akustiğini sağlamak için yapılmıştır. Camilerimizin olmazsa olmazı mihrabın şüphesiz İslam mimarlığının değerli bir geleneği olduğu ve kiliselerdeki sistemden farklı olarak fonksiyonel amaçla tâsarlandığı belirtilmiştir. Günümüzde Mescid-i Nebevi'de binlerce insan aynı anda namaz kılabileceği için mescitte birden fazla mihrap bulunmaktadır. 


SONUÇ: 

Yesrib'in Medine'ye dönüşmesi İslam'ın ve Hz. Peygamber'in şehir anlayışının göstergesidir. Diğer deyişle Medine Yesrib değildir. Çünkü Medine hicretten sonra Müslümanlar eliyle sıfırdan inşa edilmiştir. Zaman içinde Yesrib de Medine'ye dâhil olmuştur. 
Medine inşa edilirken tamemen Kuran-ı Kerim'in ayetleri ve Hz. Peygamberin sünneti doğrultusunda oluşturulmuştur. 
İnsanlar arası ilişkiler, mahremiyet, kamu hukuku, amme hukuku başta olmak üzere birinanç sistemi dikkate alınmış, nazil olan ayetlerin Peygamber tarafından tatbik edilmesi ve Ashab tara- 


ı http:/fankara.hayatvakfi.org. 
tr/2018/01/21/islam-sehirleri-seminer- leri-12-medine-semineri-gerceklestirildi 


fndan dauygulanmasıyla Medine ortaya çıkmıştır. Nitekim Yesrib'in eski adı Tibe/Tabe iken, İslam'la birlikte Medine, ed-daruve'l-iman olaraktanımlanmıştır. 
Dolayısıyla Müslümanlar Yesrib adını İslamiyet'ten sonra kullanmamışlardır. 
Aktardığımız ayetlerden ve naklettiğimiz hadislerden de anlaşıldığı gibi hicret sonrası bir mekâna kavuşan İslam ve Müslümanlar Mescid-i Nebevi merkezli şehirlerini nazil olan fıkıh ayetleri ve Hz. Peygamberin geliştirdiği kurallara göre inşa etmişlerdir. Bir bakıma fıkıh mekanlaşmış ve Medine'yi oluşturarak, Müslümanların şehir anlayışlarının en önemli göstergelerinden birini ortaya çıkarmıştır.m 
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